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Elia 

De weduwe van Sarefat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elia kwam bij de stadspoort van Sarefat. Daar zag hij een weduwe die hout sprokkelde. 

Hij riep: “Wil je zo goed zijn om voor mij een beetje water te halen. Ik heb dorst en zou 

graag wat willen drinken.” De vrouw liet haar werk staan en ging haar kruik halen. Toen 

riep Elia: “Wil je zo goed zijn om voor mij ook een stuk brood mee te brengen?” Maar 

de vrouw keerde zich om en zei: “Het spijt me, meneer, ik heb geen brood meer. Ik heb 

wel nog wat meel en wat olie, maar dat is dan ook alles. Ik was hout aan het sprokkelen 

om voor de laatste keer eten klaar te maken voor mij en mijn zoon. Daarna zullen we 

sterven van de honger.” Toen zei Elia: “Ga naar huis, en doe wat je van plan bent. Maar 

maak eerst van het meel en de olie een broodje voor mij. Zorg daarna voor jezelf en je 

zoon. Want dit zegt onze God: 'De pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie 

niet uitgeput, tot het weer gaat regenen.” Toen ging de vrouw naar huis en deed wat Elia 

gezegd had. En dag na dag hadden zij en haar zoon te eten. De voorraad meel raakte niet 

op en de kruik met olie niet uitgeput. Dat had God beloofd en Elia had het gezegd. 

 

Kleur wat God zegt oranje. 
Kleur wat de weduwe zegt geel. 
Kleur wat Elia zegt Blauw 
 

Wat zegt Elia tegen de weduwe? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat zouden Elia en de weduwe denken? Vul de denkwolkjes in. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wat zou de zoon van de weduwe ’s avonds op zijn Facebookpagina posten? 

Schrijf het hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zou hij zich voelen? Welke emoji past het best bij dit bericht? Omcirkel. 

 

 

 

 

 

 

Hoe zou je dit gevoel het best omschrijven?    …………………………………………….. 

 

 

 


